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VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we: Psalm 95: 1 “Steek nu voor God de 
loftrompet 
1: Steek nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 
Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Vier Hem, de koning der getijden. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden: ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied: Lied 632: 1 en 3 “Dit is de dag…” 
1: Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

3: Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed 
 

Zingen: Lied 997: 1 - 4 "en vele duizenden ontheemd" 
1: – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

2: Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

3: En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

4: O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar’. 
 

Schriftlezing: Genesis 4: 1 - 16 
 

Zingen: Lied 272: 1 - 4 “Wij zoeken in uw huis…” 



1: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

 

2: Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

 

3: Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

 

4: De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 

Verkondiging 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Noodhulp vluchtelingen Soedan, 2e Kerkenwerk 
 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied 
 

Slotlied: Gezang 414: 1 - 3 (uit liedboek 1973)  “Wilt heden nu treden…” 
1: Wilt heden nu treden voor God, de Here, 
  Hem boven al loven van harte zeer, 
  en maken groot Zijns lieve namens ere, 
  die daar nu onze vijand slaat terneer! 
 
2: Ter ere ons Here wilt al uw dagen 
  dit wonder bijzonder gedenken toch. 
  Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 
  doet ieder recht en wacht u voor bedrog! 
 
3: Bidt, waket en maket, dat g 'in bekoring 
  en 't kwade met schade toch niet en valt. 
  Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring 
  al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald! 
 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Zingen: Wilhelmus vers 1 en 6 
1: Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

6: Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


